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a. Titel; Sproetenliefde
Het heeft geen ondertitel	
b. Het is geschreven door Maren Stoffels
c. Het is uitgegeven door Leopold
Link; http://www.marenstoffels.nl/?portfolio=sproetenliefde﻿
Het boek heeft 144 bladzijden 
Dit is de eerste druk
2. Samenvatting
'Amber is verliefd op Thijs, haar leraar Nederlands. Amber heeft dyslexie, en heeft dus veel moeite met lezen. Ze moet dit jaar twee boekbesprekingen doen, maar dat wil ze dus niet. Ze sluit een deal met hem, als Amber Stille Robin weer laat praten, hoeft ze maar één boek te lezen en ook maar één boekbespreking te houden. Robin is heel stil en praat letterlijk nooit. Haar beste vriendin Ezra zegt dat het haar nooit gaat lukken, maar Amber geeft niet op.
Ezra vertelt Amber uitgebreid over haar vriendje Erik. Amber vertrouwt hem helemaal niet.
Dat Amber verliefd is op Thijs, weet ze zeker, maar ze weet niet hoe ze het moet aanpakken. Ze besluit een boodschap op de wc-deur op de vierde verdieping te schrijven. Ze schrijft: Ik ben verliefd op een leraar. Wat moet ik nou? Als ze even later terug komt, heeft er, tot haar verbazing, iemand terug geschreven! Natuurlijk wil Amber meteen weten wie de boodschap op de wc-muur heeft geschreven. Maar de anoniemeling laat niets los. Na een tijdje vertellen ze alles aan elkaar. Amber vertelt over Thijs en over Ezra, de anoniemeling vertelt dat hij of zij heimwee heeft.
Kampweek komt eraan. Amber schrijft zich samen met Ezra in voor wandelen in Engeland, omdat Thijs dan mee gaat als begeleider. Ook Robin gaat mee, maar ook de twee grootste pestkoppen van de klas, Katinka en Melvin.
Die zaterdag gaat Amber bij Robin en zijn moeder langs. Ze hebben een gezellig huis vindt Amber. Het ruikt er altijd naar vers gebakken eten zoals pannenkoeken. Robin laat Amber zijn boomhut zien. Robin kan heel goed keyboard spelen, maar zegt nog steeds geen woord tegen Amber. ’s Avonds gaat Amber met haar moeder en kleine broertje uit eten. Thijs is ook in het restaurant. Hij komt even bij hen zitten, Amber schaamt zich dood voor haar moeder die heel hard om alles moet lachen wat Thijs zegt.
Dan is kampweek aangebroken. Ze gaan met de boot naar Engeland. Ezra vertelt weer van alles over haar vriendje Erik. Amber denkt dat ze jaloers is op Ezra. ’s Avonds in hun tent hebben ze een goed gesprek.
De volgende dag wordt Robin meteen gepest door Katinka en Melvin. Hij laat zich niet kennen en Thijs neemt het ook voor hem op. Amber vindt dat een goed teken. ’s Nachts wordt Robin weer gepest. Er zijn mieren en zijn tent en slaapzak gedaan. Amber gaat meteen Thijs halen. Thijs neemt het voor Robin op maar hij gaat niemand straf geven. Amber is hier heel erg boos over. Ezra heeft het een beetje gehad met de Red-Robin actie van Amber en zegt dat ze maar moet stoppen. Amber vindt dit niet leuk en wordt boos op Ezra. Ezra maakt het weer goed door pindakaas in Katinka’s slaapzak de smeren.

Op vrijdagavond gaan ze naar de Pub. Amber en Ezra drinken stiekem twee tequila’s. Amber blijft samen met Thijs achter in de Pub. Ze zijn allebei een beetje dronken. Amber zoent hem en Thijs reageert geschokt en zegt dat ze er met niemand over mag praten. Hij wil dat alles weer normaal wordt. Amber is teleurgesteld en verward. 
Na de kampweek gaat Amber opnieuw langs bij Robin. Annemarie vertelt over Phillipe, de broer van Robin die een paar maanden terug om het leven is gekomen. Amber weet niet wat ze moet zeggen en vertelt het aan Ezra. Ezra is eerst wel geïnteresseerd, maar zodra ze hoort dat Amber weer bij Robin thuis was verklaart ze haar voor gek.
Amber is heel erg blij dat ze weer op de wc-deur kan schrijven. Als ze naar de deur loopt botst ze tegen Robin op. Katinka merkt dat en roept: ‘Sproetenliefde!’. Ook heeft Katinka gehoord dat als Amber Robin aan het praten krijgt ze maar één boekbespreking hoeft te houden en ze zegt dat hard op. Robin is woest en teleurgesteld.
Amber gaat weer bij Robin langs, maar Robin wil niets meer met haar te maken hebben. Ze gaat naar huis en valt huilend op haar bed. Die avond staat Ezra voor de deur. Ze beschuldigt Amber onterecht van diefstal. Amber is er kapot van. Ze springt op die fiets. Ze fietst uren en uren. Als ze op een bankje zitten komt Thijs langsgelopen en hij komt naast haar zitten. Ze hebben een goed gesprek.
Amber regelt een oppasbaantje om Ezra terug te betalen en te bewijzen dat Amber het geld niet gestolen heeft.
Op een dag gaat Amber naar de wc op de vierde verdieping, om op de deur te schrijven, maar overal staat ‘Sproetenliefde’ op de muur geschreven in het zelfde handschrift als die van de anoniemeling van de wc-deur. Op de gang staat Robin op haar te wachten.
Nu begrijpt ze dat Robin degene was die op de wc-deur schreef. Robin belooft Amber een spreekbeurt te gaan houden en het praten langzaam weer op te pikken.
De volgende dag staat Ezra ’s morgens voor de deur. Amber denkt dat ze droomt als Ezra haar excuses aanbiedt voor de valse beschuldiging van diefstal. Ezra zegt dat Erik het geld heeft gestolen en Amber al die tijd gelijk had over Erik. Als ze naar school gaan houdt Robin zijn spreekbeurt. Het is Amber gelukt hem weer te laten praten.﻿'
EINDE﻿'   Bron: http://www.scholieren.com/boekverslag/72984﻿


Dit is mijn verbeterde versie:
'Amber is verliefd op Thijs, haar docent Nederlands. Ze heeft dyslexie en heeft dus veel moeite met lezen. Ze moet dit jaar twee boekbesprekingen doen, maar dat wil ze niet. Ze sluit een deal met hem. Als Amber Robin weer Aan de praat krijgt, hoeft ze maar één boek te lezen en ook maar één boekbespreking te houden. Robin zit bij haar in de klas en heeft nog nooit wat gezegd. Haar beste vriendin Ezra zegt dat het haar nooit gaat lukken, maar Amber geeft niet op.
Ezra vertelt Amber uitgebreid over haar vriendje Erik. Amber vertrouwt hem helemaal niet.
Amber weet zeker dat ze verliefd is op Thijs. Ze weet alleen niet hoe ze dat aan gaat pakken. Ze besluit een boodschap op de wc-deur op de vierde verdieping te schrijven. Ze schrijft: ´Ik ben verliefd op een leraar. Wat moet ik nou?´ Als ze later weer kijkt, ziet ze dat ze een reactie heeft gekregen. Natuurlijk wil Amber meteen weten wie de boodschap op de wc-muur heeft geschreven, maar de anoniemeling schrijft dat hij niets zegt. Amber schrijft haar problemen op de muur. Ze vertelt over Thijs en over Ezra. De anoniemeling schrijft dat hij of zij heimwee heeft en haar vrienden en vriendinnen mist.
De week daarna gaan ze met school op kamp. Amber gaat samen met Ezra naar Engeland, omdat Thijs mee gaat als begeleider. Robin gaat ook mee. Net als de twee pestkoppen Melvin en Katinka.
Die zaterdag ervoor gaat Amber bij Robin en zijn moeder langs. Amber vindt dat ze in een gezellig huis wonen.  Het ruikt er altijd naar eten. Robin laat Amber zijn boomhut zien. Robin kan heel goed keyboard spelen, maar zegt nog steeds geen woord tegen Amber. ’s Avonds gaat Amber met haar moeder en kleine broertje uit eten. Thijs is ook in het restaurant. Hij komt even bij hen zitten. Amber schaamt zich dood voor haar moeder. Ze moet om alles wat Thijs zegt lachen.
Ze gaan op kamp. Op de boot vertelt Ezra weer van alles over haar vriendje Erik. Dan word Amber jaloers op Ezra, maar dat maken ze ’s avonds in hun tent weer goed. 
De volgende dag wordt Robin gepest door Katinka en Melvin. Hij laat zich niet kennen en Thijs neemt het ook voor hem op. Amber vindt dat een goed teken. 
’s Nachts vindt Robin mieren in zijn slaapzak. Amber gaat meteen Thijs halen. Thijs is boos, maar hij gaat niemand straf geven. Amber is hier heel erg boos over. Ezra heeft het een beetje gehad met de Red-Robin actie van Amber en zegt dat ze ermee moet stoppen. Amber vindt dit niet leuk en wordt boos op Ezra. Ezra maakt het weer goed door pindakaas in Katinka’s slaapzak de smeren.
Op vrijdagavond gaan ze naar de Pub. Amber en Ezra drinken stiekem twee tequila’s. Amber blijft samen met Thijs achter in de Pub. Ze zijn allebei een beetje dronken. Amber zoent Thijs en hij zoent haar terug. Maar dan reageert hij geschokt en zegt dat ze er met niemand over mag praten anders is hij zijn baan kwijt. Amber is teleurgesteld en verward. 
Na de kampweek gaat Amber opnieuw langs bij Robin. Annemarie vertelt over Phillipe, de broer van Robin die een paar maanden terug om het leven is gekomen. Amber weet niet wat ze moet zeggen en vertelt het aan Ezra. Ezra is eerst wel geïnteresseerd, maar zodra ze hoort dat Amber weer bij Robin thuis was verklaart ze haar voor gek.

Amber is heel erg blij dat ze weer op de wc-deur kan schrijven. Als ze naar de deur loopt botst ze tegen Robin op. Als Katinka dat ziet, roept ze: ‘Sproetenliefde!’. Katinka had gehoord dat Amber met Robin omgaat, zodat ze maar één boekbespreking hoeft te houden. Dit vertelt ze aan Robin. Hij is woest en teleurgesteld.
Amber gaat weer bij Robin langs, maar Robin wil niets meer met haar te maken hebben. Ze gaat naar huis en valt huilend op haar bed. Die avond staat Ezra voor de deur. Ze beschuldigt Amber onterecht van diefstal. Amber is er kapot van. Ze springt op die fiets. Ze fietst uren en uren. Als ze op een bankje zitten komt Thijs langsgelopen en hij komt naast haar zitten. Ze hebben een goed gesprek.
Amber regelt een oppasbaantje om Ezra terug te betalen en te bewijzen dat Amber het geld niet gestolen heeft.
Op een dag gaat Amber naar de wc op de vierde verdieping, om op de deur te schrijven, maar overal staat ‘Sproetenliefde’ op de muur geschreven in het zelfde handschrift als die van de anoniemeling van de wc-deur. Op de gang staat Robin op haar te wachten.
Nu begrijpt ze dat Robin degene was die op de wc-deur schreef. Robin belooft Amber een spreekbeurt te gaan houden. Ook zei hij dat hij weer wilde gaan praten.
[image: http://www.fictiedossiervmbo.nl/images1/1001.jpg]De volgende dag staat Ezra ’s morgens voor de deur. Ze biedt haar excuses aan aan Amber.  Ezra verteld dat Erik het geld heeft gestolen en Amber al die tijd gelijk had over Erik. Als ze naar school gaan houdt Robin zijn spreekbeurt. Het is Amber gelukt hem weer te laten praten.´
3. De schrijver
De schrijfster van het boek is Maren Stoffels. Ze is geboren op 13 januari 1988 in Amsterdam. Ze schreef al sinds ze kon schrijven en bedacht veel verhaaltjes. In 2005 lanceerde ze haar eerste boek 'dreadlocks&lippenstift'. Hierna volgden nog meer boeken en won ze prijzen. Ze heeft ondertussen 15 boeken geschreven. Sproetenliefde werd de winnaar van de jonge jury 2009. In haar boeken bespreekt ze onderwerpen zoals pesten, anorexia, jezelf durven zijn en verliefdheid. 
4. Over het boek
a. De illustratie van het boek. Op de kaft zie je een jongen en een meisje die in het zand liggen. Ze hebben beide rode haren en sproeten. Dit moeten Amber en Robin voorstellen. 
b. Het boek is aan niemand opgedragen. 
c. 
Wie is de hoofdpersoon/ wie zijn de hoofdpersonen? Waaraan merk je dit? Noteer de namen van de hoofdpersonen en beschrijf hun karakter. Gebruik hiervoor minstens twee positieve en twee negatieve karaktereigenschappen. Geef bij elke eigenschap een goed voorbeeld.
Het toilet op school; Hier schreven Amber en Robin op de muur.
Het Café; Hier heeft Amber met Thijs gezoend toen ze gedronken hadden.
Robin's boomhut; dit is een plek waar hij nooit iemand mee naartoe neemt, maar Amber mocht wel mee naar boven.
d. Je ziet het verhaal vanuit één standpunt, die van Amber. Zij is de hoofdpersoon en je kunt alleen van haar de gedachten lezen en niet van de andere personages. 
e. Het verhaal eindigt in een open einde. Als Robin begint te praten als hij voor de klas staat, is het verhaal afgelopen. 
f. Het verhaal is uit een ik/perspectief geschreven. Dit weet je, omdat je het verhaal ziet uit de ogen van de hoofdpersoon. 
g. Het verhaal heeft een open einde. Het eindigt als Robin begint met zijn spreekbeurt en je weet niet hoe het verder gaat. 
 
5. Leeservaringen
De onderwerpen van het verhaal zijn pesten, liefde, vriendschap en ruzie. Dit spreekt mij aan, omdat dit dingen zijn waar je dagelijks ook mee te maken hebt. Het verhaal is dan ook zo geschreven dat je het goed kan begrijpen en volgen. Je ziet dat verschillende mensen anders kunnen reageren en daar kan je zelf soms ook van leren. Zo zie je soms ook andere kanten van het onderwerp. Ik had dit verhaal al een keer eerder gelezen, dus wist al wat er ging gebeuren. Als je het verhaal leest zet dit je aan het denken. Ik weet nu ook dat je vrienden met iemand kan worden, zonder met dat persoon te praten. Het verhaal is niet heel grondig uitgewerkt, maar wel verassend. Ik heb ook 'op blote voeten' gelezen. Deze is ook geschreven door Maren Stoffels en gaat over dezelfde onderwerpen. 
Er gebeuren allemaal verschillende gebeurtenissen die door elkaar heen lopen. Zo blijft het verhaal je boeien en komt er meer spanning in. Het is een realistisch verhaal en ook erg geloofwaardig. Zo kan je je goed voorstellen hoe de hoofdpersoon zich voelt en leef je met haar mee. Amber is een doorzetter. Als ze iets wil, komt dat ook voor elkaar. Hierin heeft ze mij beïnvloed, omdat ik dat zelf niet altijd doe. Je weet niet genoeg van de personages om het gedrag te begrijpen. Waarom pesten Katinka en Melvin? Waarom ging Thijs in op Amber toen ze hem zoende? Maar van Amber en Ezra weet je wel genoeg om het gedrag te begrijpen. 
Het verhaal is in chronologische volgorde opgebouwd en de kleine gebeurtenissen geven steeds iets meer spanning. Aan het einde van het verhaal zijn alle problemen weer opgelost. Er zit één verhaallijn in, dat door het verhaal heen verweven zit.
Het verhaal was makkelijk om te lezen en je leest het boek snel uit. 
6. Verwerkingsopdracht
Zoek op het internet een uitgebreide recensie van je boek (het mogen ook meerdere kortere recensies zijn) en kopieer deze naar je verslag. Geef aan welke beoordelingswoorden er in de recensie staan en leg bij minstens vijf beoordelingswoorden uit waarom jij vindt dat dit woord wel of niet bij het boek past. Vermeld de bron(nen) van de recensie(s). Als je hier je eigen mening nog aan toe wilt voegen, is dat natuurlijk prima!
Leuk, origineel boek over een meisje dat diverse troubles heeft: ze... 
door Bambi op 21-12-2008 
Leuk, origineel boek over een meisje dat diverse troubles heeft: ze vindt haar leraar leuk, maar hij geeft nederlands en zij houdt niet van lezen.. en ze heeft ook een klasgenoot die nooit iets zegt! dat kan niet blijven natuurlijk! 

Sproetenliefde 
door mariaaa op 25-05-2010 
Maren Stoffels heeft er een mooi verhaal van gemaakt en het leest lekker door. Het onderwerp is leuk, alleen het is soms wel voorspelbaar. Het is niet voor alle leeftijden geschikt, maar voor ongeveer tussen de 10 en 15. 

Het is een heel leuk boek over de problemen die een meisje heeft... 
door celeste_omta op 30-03-2009 
Het is een heel leuk boek over de problemen die een meisje heeft als ze verliefd wordt op een leraar. En er zit ook een rare jongen in de klas die niks zegt, maar hij blijkt een goede vriend te worden. 

Heel leuk boek, erg orginele aspecten. Het boek leest makelijk... 
door funnycool op 21-12-2008 
Heel leuk boek, erg orginele aspecten. 
Het boek leest makelijk weg, je leest hem in een keer uit. Lekker op een middagje als je neits te doenm hebt. Echt een aanrader, Ook Maaren's andere boeken zijn zeer leuk. 

Sproetenliefde 
door Ontevreden op 10-06-2009 
Ik vind het maar een voorspelbaar boek. De jongen op de kaft heeft geen eens sproeten!
Ik had er echt meer van verwacht. En dat ze steeds ruzie heeft met Ezra hoort bij echte vriendschap niet, en echte meiden worden niet verliefd op leraren. 
Positieve punten: 
Die zijn er geen.
Negatieve punten: 
Voorspelbaar, Te kinderlijk, Te doordacht en echt zo raar in elkaar gezet dat 't nergens op slaat.

sproetenliefde 
door jopie op 09-05-2009 
sproetenliefde is een heel mooi en leuk boek om te lezen.
het gaat over een meisje dat helemaal tot over haar oren verliefd is op haar leraar nederlands. als hij een deal met haar wil sluiten, zegt ze ook meteen ja. 
hoe zou dit aflopen? 
Positieve punten: 
een heel goed boek. je leest het snel uit omdat het zo'n leuk boek is.
Negatieve punten: 
ik vind het wel jammer dat er wat grove woorden in staan.
htt://www.beslist.nl/boeken/d0000478022/0JKVo5yZo6RenpySlaSe/Sproetenliefde.html

origineel	mee eens
leuk		mee eens
mooi		mee eens
voorspelbaar	mee eens
makkelijk	mee eens
kinderlijk	Het is een makkelijk geschreven boek, maar ik vind het niet kinderlijk
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